
Stille Zaterdag 

 
- Aan het einde van de Stille Zaterdag verwachten wij Pasen. 
We waken, het is nog stil en donker. Voorzichtig klinkt er 
muziek. De stilte raakt langzaam, maar zeker gevuld.            
Een eerste lied wordt gezongen –  
 
Wij zingen: Als alles duister is (Lied 598, 2x)  
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft.  
 
De liturgische schikking, verwoord en verbeeld 
 
Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. 
(Klaagliederen 3:26.) 
In deze tekst gaat het over wachten en vertrouwen. Alles op 
zijn tijd, niet per se op mijn of op jouw tijd. 
 

Het kruis als  
aardse belofte,  

tekens van hoop,  
trouw en toekomst. 

 

Gebed voor Stille Zaterdag  

Heilige, Onsterfelijke, 
hier staan wij voor U 
met niets in onze handen, 
mensen in een wereld 
waar haat en tweedracht, 



onrecht en menselijk verdriet is; 
bevrijd ons ervan 
door de kracht van de liefde, 
die sterker is dan de dood. 
Omwille van Hem die een mens van liefde was 
en om ons allen een Man van smarten werd: 
Jezus uw Zoon, ons levenslicht, 
dit uur en in eeuwigheid. Amen. 
 
Wij zingen: Lied 852: 1 en 4 
 
1. U komt mij, lieve God 
zo nederig nabij, 
in dagen van gemis 
en moeite vindt U mij 
 
4. Ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart 
 
Herschepping  naar Genesis 1,1 -2,3  
In beginsel schiep God hemel en aarde. Woest, doods en leeg  
was ze nog. Duisternis lag op de vloed. Maar zie, over de vloed,  
zweeft Gods Geest. De Eeuwige gaat scheppend spreken:  
- Licht moet er komen, scheiding tussen duisternis en licht. En  
het geschiedde: de eerste dag! 
- In het water moet een gewelf komen dat de watermassa's van  
elkaar scheidt." En het geschiedde: De tweede dag. 
- Laat het water op aarde naar één plaats stromen en droog  
land verschijnen. En het geschiedde: De derde dag. 
- Laat overal op aarde jong groen ontkiemen: zaadvormende  
planten, bomen die vruchten dragen. En het geschiedde:   



De vierde dag. 
- Laat er lichten aan het hemelgewelf komen, de dag zich  
scheiden van de nacht. En het geschiedde: De vijfde dag. 
- Wemelen zal het water van levende wezens en boven de  
aarde, langs het hemelgewelf zullen vogels vliegen.  
- De aarde zal allerlei levende wezens voortbrengen: vee,  
kruipende- en wilde dieren. Mensen maak Ik, naar ons  
evenbeeld, op Mij gelijkend. De Eeuwige zag wat Hij gemaakt  
had en zie: het was zeer goed. En het geschiedde: De zesde  
dag. Aarde en hemel, in zes dagen werden zij voltooid.  
En het geschiedde dat God de zevende dag zegende en heilig  
verklaarde. De dag waarop Hij rustte van heel zijn  
scheppingswerk. 
 
We zingen Psalm 33:2 . 
 
2. Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde overal op aarde,  
alles spreekt van Hem. 
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven 
schiep Hij door zijn stem. 
 
Ballingschap en belofte Jesaja 55, 1 t/m3 en 6 (NBV21) 
 
Meditatief orgelspel:  ‘Andantino’ van A.W. Bach 
 

Overgang naar de Paasmorgen 
 
- Wij gaan staan - 

 



Wij zingen: Lied 182 Zangen van zoeken en zien 
- Tijdens het zingen van dit lied wordt door een diaken de  
nieuwe Paaskaars binnengedragen (doorzingen tot de 
Paaskaars staat ) - 
 

 
 t. M. de Bruijne, m. A. va der Heide 
 
- Het liturgische centrum wordt weer ‘vol’, het doopvont 
gevuld met levend water. Het volle licht in de kerk gaat aan - 
 
Doopgedachtenis (Romeinen 6,3-4) 
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus,            
zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood 
met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de 
Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 
 
Geloofsgetuigenis 
 v.  Laten wij in deze nacht onze doop gedenken 
en uitspreken dat wij in het Licht van Jezus Christus 
willen leven en geloven: 
Ik-Zal-Er-Zijn is onze God 
God over de Goden, 
Schepper van hemel en aarde, 
die ons de aarde heeft toevertrouwd. 
Vader van zijn volk onderweg.  
Moeder van alle levenden. 
g. Dat geloof ik 



 
v.  Zijn vrederijk is nabijgekomen 
in Jezus van Nazareth, de Gezalfde. 
Hij roept ons Hem te volgen.   
g. Dat geloof ik 
 
v. De Geest is het die levend maakt, 
die ons leidt in de waarheid, 
ons lokt met het visioen 
van een wereld waar het menselijk toegaat, 
die met ons gaat naar de toekomst.  
g. Dat geloof ik  
 
Overgang naar de Paasmorgen 
 
Het Opstandingsbericht: Marcus 16, 1 t/m 7 (NBV21) 
 
v. Christus is opgestaan! 
g. Ja, Hij is waarlijk opgestaan! 
v. Christus is opgestaan! 
g.           Ja, hij is waarlijk opgestaan! 
v.           Christus is opgestaan! 
g.           Ja, hij is waarlijk opgestaan! 
 
Wij bidden het gebed van het feest 
 
U die deze heilige nacht hebt verlicht 
door de glorie van het paasgeheim, 
wek ons tot leven door uw Geest, 
dat wij opstaan als zonen en dochters van U 
en als herboren mensen U bezingen en belijden 
als de God van ons leven. 
Door onze Heer, Jezus Christus, uw zoon, 



die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen  
 
Wij zingen ons slotlied: Lied 634: 1 en 2  
- Onder het voorspel ontsteken wij onze kaarsen. Na de 
zegenbede verlaten we de kerk, uitdragende het licht van 
Pasen - 
 
1. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2.Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Zegenbede 
 
 
 
 
 
We wensen elkaar gezegende paasdagen 
 
 
 


